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Geachte ouders en/of verzorgers,

Vannacht is de moeder van juf Erna Wessels (groep 4a) overleden. In
haar leven mocht zij veel getuigen van haar Hemelse Vader. Met Erna
mogen we dankbaar zijn voor de zekerheid die er in Christus is. We
bidden om sterkte en kracht voor Erna, haar man Gerrit en de verdere
familie. Mocht u een kaartje willen sturen dan kan dat naar

Fam. Wessels, Roskammersteeg 18, 6741BV Lunteren.

Op maandag 4 december kreeg u van ons een mail (daar vindt u ook
adressen) met daarin de boodschap dat we te maken hebben met
uitval van medewerkers o.a. wegens ziekte. We denken nu dan met
name aan juf Judith waar non hodgkin (lymfeklierkanker) is
geconstateerd. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed. Judith
heeft haar eerste chemokuur gehad en als haar bloedwaarden goed
zijn krijgt ze volgende week haar tweede kuur. Dat is een vijfdaagse
kuur in het ziekenhuis en dat is iets waar je best tegen op kan zien. We
wensen haar, samen met haar man Jorian, Gods nabijheid toe!

Op 12 december kreeg u een mail over Anette Klok, de moeder van
Annelinde (groep 4b). Zij is zeer ernstig ziek. Een uitgezaaide tumor. Er
zijn veel zorgen. Er was afgelopen weekend zuurstoftekort in de
hersenen en er was met spoed opname in het ziekenhuis nodig. Daar is
ze nu nog. De kanker gedraagt zich behoorlijk agressief. Bestraling is
gestart en chemo moet zo snel mogelijk starten. Ook haar wensen we,
met haar man Gerjan en de kinderen, Gods nabijheid toe.

Juf Wendy is sinds de zomervakantie aan het re-integreren. Op dit
moment komt Wendy 3 keer 3 uur per week op school. Het herstel van
Wendy verloopt echter niet zoals we graag zouden willen. Tot de
voorjaarsvakantie legt Wendy het werk volledig stil, zodat zij zich
volledig kan richten op herstel. We wensen Wendy de rust toe die ze
nodig heeft voor haar herstel.

Juf Pauline gaat in de kerstvakantie naar Thailand. Daar heeft ze in
2018-2019 lesgegeven aan kinderen van zendelingen. Nu gaat ze met
haar man Bart, die daar nog nooit geweest is, nog een keertje terug. De
eerste week na de vakantie heeft ze dan (onbetaald) verlof. Juf Dieke
neemt haar dagen dan over.

Jesaja 9: Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij
die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een
licht schijnen. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
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